
Le choeur des soldats – Gounod Faustus

(Ja, de vreugde te vertellen in het huisgezin

Aan de kinderen die zachtjes huiveren

Aan de grijsaards, de jonge meisjes

Over de slagvelden van de oorlog! )

                              Onsterfelijke glorie van onze vaderen

      Refr.                Wees ons trouw, sterven wij zoals zij

                               En onder jouw vleugel, triomferende soldaten,

                              Richt onze stappen, zet onze harten in vuur en vlam

Voor jou, moeder vaderland, hebben je zoons je

Met oorlog in hun ziel, de dood getrotseerd en het lot getart

Jouw heilige stem roept ons toe, voorwaarts soldaten

Het ijzer in de hand, stort je in de strijd   

        refrein.

Haasten we ons naar huis en haard

Er wordt op u gewacht, de vrede is verklaard

Geen gezucht meer en niet gedraald

Haasten we ons naar huis en haard

Ons land strekt de armen naar ons uit

De liefde lacht ons toe de liefde onthaalt ons

En meer dan één hart huivert  zacht

Bij het gedenken van de slag


